Wellen

Naast alle herinneringen liet WO Il ook heel
wat sporen na in het Limburgse landschap.
Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ...
Allemaal overblijfselen in het Limburg van
vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur

naar sporen uit WO II! Samen met het
provinciebestuur van Limburg geef je een
stem aan de stille getuigen van de oorlog.
Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of
filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule
op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande
verhalen van andere Limburgers.

onderderadar.be

Silvio vertelt het verhaal van zijn moeder
die getuige was van één van de eerste
dodelijke Belgische vliegtuigcrashes
tildens WO II:

“Op 10 mei 1940 ontspon zich boven
Herten een luchtgevecht tussen
Duitse en Belgische piloten. Hoewel
Luitenant Duffossez zich in de
lucht kranig verweerde, was zijn
verouderde tweedekkerstoestel
niet opgewassen tegen de moderne
Duitse Messerschmitt. Mijn moeder
was getuige hoe Duffossez zich nog
met zijn parachute uit zijn brandend
vliegtuig probeerde te redden. Hij
overleefde de sprong niet.”
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